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Dienstrooster april, mei en april 2025

Dag Dienst Dag in kerkelijk jaar + thema Kleur
Z0 06-04 (10:30 H. Mis Passiezondag / 5° Zondag van Quadragesima + Paars
poetsdag
Intentie: Nederigheid
Z0 13-04 [10:30 H. Mis Palmpasen / 6° Zondag van Quadragesima +  |Paars
zegenen van de palmtakken
Do 17-04 [19:30 Vespers Wit
\Witte Donderdag / Ontluistering van het altaar
\Vr 18-04 [19:30 Completen |Goede Vrijdag / Verering van het kruis Paars
Za 19-04 (19:30 Completen [Paaszaterdag / Ceremonie van het Nieuwe Paars
Licht + Doop van Noor
Z0 20-04 [10:30 H. Mis Pasen Wit
Do 24-04 {19:30-21:00 Zangavond
Z0 27-04 [10:30 Prime Beloken Pasen Wit
Z0 04-05 [10:30 H. Mis 2¢ Zondag na Pasen Wit
Z0 11-05 [10:30 H. Mis 3¢ Zondag na Pasen Wit
Z0 15-05 [19:30-21:00 Zangavond
Z0 18-05 [10:30 H. Mis 4° Zondag na Pasen Wit
Z0 25-05 10:30 H. Mis I5¢ 7ondag na Pasen Wit
20 01-06 [10:30 H. Mis Zondag na Hemelvaart Wit
Z0 08-06 [10:30 H. Mis Pinksteren Rood
70 15-06 [10:30 H. Mis Heilige Drievuldigheid Wit
Z0 22-06 110:30 Prime Heilige Albanus Rood
70 29-06 (10:30 H. Mis H. Apostelen / In octaafdag van H. Albanus  |Rood

Intentie: God als Licht

Dit is het rooster zoals bekend op 06-04-2025.
Het meest actuele rooster vindt u op onze website: www.arnhem.vkk.nl



http://www.arnhem.vkk.nl/

Voorwoord

2025

In de winter komt de natuur tot rust, de activiteit neemt af en planten,
bomen en dieren bereiden zich voor op het groeiseizoen. Ook wij kijken
uit naar de lente, maar we hebben de winter niet zozeer gebruikt om te
relaxen, maar juist om nieuwe initiatieven te ontplooien en

voor te bereiden.

Terug- en vooruitblik

Zo zit Carin sinds november in Paramaribo, maar bepaald rustig heeft ze
het daar niet. Ze geeft daar leiding en bouwt een nieuw onderdeel op
voor het bedrijf waarvoor zij werkt. Zelf zegt ze dat het hard werken is,
maar dat ze het reuze naar haar zin heeft. Goede berichten dus uit
Suriname.

Ook aan deze kant van de plas worden door priesters en bisschoppen
meters gemaakt om voor ons op zondag de Mis te verzorgen. Bisschop
Parcival is regelmatig in Arnhem te vinden en ook priester Christiaan,
als lid van ons vaste team, zorgt dat we op zondag de Mis kunnen
vieren.

Naast Missen vieren, regelt de geestelijkheid echter ook dat andere
belangrijke zaken kunnen doorgaan. Zo is op 19 februari Ger door
bisschop Parcival tot lezer gewijd. Een bijzondere viering die door een
behoorlijk aantal leden van onze kerkgemeente is bijgewoond. En niet
alleen door leden die het afgelopen jaar de kerk bezocht hebben. Het was
fijn om ook Paul en Carla weer te mogen verwelkomen. De wijding van
Ger was dus op verschillende manieren speciaal.

Over actief zijn en leden gesproken. Ook op dat front is er bedrijvigheid.
Zo hebben een aantal van ons eind februari en begin maart de zeer
geslaagde workshop ‘Gregoriaans’ bezocht. Door




de positieve reacties, hebben we daarom besloten Alexander, de musicus
die de workshop gaf, in het najaar weer te vragen. Met dank aan Jacob
die dit contact heeft mogelijk gemaakt.

Iedereen die bij het lezen hiervan denkt, ‘ik zou ook wel eens naar het
koor willen’, schroom niet; het is gratis en heel gezellig.

De volgende kooravonden zijn:
- Donderdagavond 3 april 19.30-21.00 uur
- Donderdagavond 24 april 19.30 -21.00 uur
- Donderdagavond 15 mei 19.30-21.00 uur

De kerkgangers vormen de gemeenschap door wat zij met elkaar
ondernemen of voor elkaar doen. Dit bleek ook toen priester Christiaan
na het verbranden van de palmtakjes de dienst plotseling moest staken
vanwege de pijn in zijn buik. Er werd een ambulance gebeld die
Christiaan heeft opgehaald om hem vervolgens aan de andere kant van
de weg bij het ziekenhuis af te leveren. Christiaan werd daar met succes
aan een buikbreuk geopereerd. Hij moet echter de komende weken rustig
aan doen en thuis herstellen. Maar alleen was hij tijdens

die zondag gelukkig niet. Ger is met hem meegegaan naar het ziekenhuis
en Noor en Bob hebben Semmie een nachtje te logeren gehad.

Dat gemeenschapszin nog op andere manieren kan blijken, kunnen we
op zondag 6 april na de Mis bewijzen, dan gaan we eerst gezamenlijk
lunchen en daarna de Paaspoets doen. leder jaar is dit weer een gezellige
happening, dus als je het niet erg vindt om koper te poetsen, stof te
zuigen of de banken in de wax zetten, wees welkom. De lunch is gratis
en je hoeft je niet van te voren op te geven. En mochten we die middag
niet alles kunnen doen dan kan dat op zondag 6 april nog worden
afgerond.

Voor de paasweek hoef je je ook niet op te geven. Dit jaar valt deze stille
week van 13 tot 19 april. Op donderdagavond vieren we Witte
Donderdag, vrijdagavond Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag is ’s
avonds de paaswake die dit jaar extra bijzonder belooft te worden omdat
Noor dan wordt gedoopt.



Vanuit de kerk zijn er vragen geweest, of we net als vorig jaar een
klussenoverleg willen organiseren. Tijdens zo’n overleg maken we
afspraken over wie wat in de komende 12 maanden op zich zal nemen.
We zullen voor de zomer zo’n overleg plannen waarvan we iedereen per
mail op de hoogt zullen brengen. Ook werd er voorgesteld een
gezamenlijke gebedsbijeenkomst te organiseren ten behoeve van de
wereldvrede. Er is echter nog geen gelegenheid geweest om hier met de
geestelijkheid over te praten. Als dat gebeurd is, zullen we hier nog op
terugkomen.

Landelijke activiteiten

Maar niet alleen in onze kerkgemeente vinden er activiteiten plaats. Ook
op landelijk niveau wordt er weer het een en ander georganiseerd. Zo zal
op 24 mei de PR-dag in Naarden worden gehouden. Tijdens deze dag,
gaan priesteres, bisschoppen en PR-geinteresseerden onder

leiding van Eric van de Berg van ISI-media een plan maken om de VKK
meer bekend te laten worden in de buitenwereld. Als je hierover mee
wilt denken, kun je je bij Leo opgeven. Je krijgt van hem dan nadere
informatie.

Verder is op 9 juni, tweede pinksterdag weer de landdag in Naarden. Het
belooft ook dit jaar bijzonder te worden. De landdag start met de Heilige
Mis om 10.30 uur en sluit meestal rond 16.00 uur af met het Heilig Lof
in de rozentuin. Als je overweegt hierna toe te gaan, hoef je je niet van
te voren op te geven, maar hou wel het maandelijkse landelijke
nieuwsbulletin voor meer informatie in de gaten.

We wensen iedereen een mooie lente en een zalig Pasen.
Carin, Christiaan, Mgr. Parcival, Ben, Ger en Leo



Namens uw e.a. priester Carin

Lieve mensen, even een berichtje van mij vanuit het mooie Suriname. Ik
begreep dat jullie regelmatig vragen wanneer ik weer naar Nederland
kom én hoe het met mij gaat. Om met de eerste vraag te beginnen..... Ik
heb van mijn werkgever vorige week duidelijkheid gekregen. Mijn
verblijf in Paramaribo wordt met een half jaar verlengd. Wat er na dat
half jaar (na 1 november) gaat gebeuren is nog onbekend.

Daarom heb ik besloten om de functie van e.a. over te dragen. Ik heb
hier zojuist contact over gehad met onze regionaris Mgr. Peter. Hij gaat
met de bisschoppen overleggen door wie en voor welke periode deze
functie opgepakt gaat worden. Ik heb de afgelopen 5 maanden goed
contact gehouden met de geestelijkheid, maar ik merk dat ik het
contact met de kerkgemeente mis. En hierdoor denk ik dat ik niet
langer de aangewezen persoon ben om de kerkgemeente Arnhem op
een goede manier te leiden. Ik ben dankbaar voor de periode dat ik uw
e.a. diaken en e.a. priester mocht zijn. Tot de dag van vandaag heb ik
mij enorm gesteund gevoeld door de kerkgemeente, bestuur en
geestelijkheid. Jullie vertrouwen heeft mij gevormd en daar wil ik
jullie van harte voor bedanken! Ik ben trots op de open communicatie,
respect en saamhorigheid binnen onze kerkgemeente.




Suriname heeft mij meer gegeven dan ik ooit had verwacht. Ik geniet
van de interactie met de mensen en de prachtige natuur. Ik heb hier
vrienden gemaakt en ik ga 1 keer per maand op tour. Ik heb al
behoorlijk wat wildlife mogen zien. Van een kakkerlak, vogelspin tot
toekan, ara’s en jawel .... een jaguar. Wist u dat een bostapir fluit?
Voor het eerst in mijn leven heb ik in een tropisch regenwoud in een
hangmat geslapen. Zonder eruit te vallen.... Ik volg een les in het
dansen van de salsa en bachata. Ik leer elke dag meer over de
Surinaamse cultuur, voor zover die bestaat. En ben ik onlangs
gepromoveerd tot vestigingsmanager. Met als kers op de taart..... mijn
kinderen komen mij eind augustus in Paramaribo bezoeken. Kortom,
het gaat heel goed met mij.

De VKK en ik zijn en blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. U
kunt er gerust op zijn, dat ik in het dagelijkse leven nog altijd priester
ben en het VKK-gedachtengoed uitdraag. Omdat het is wie ik ben. 1k zal
aan deze kant van de wereld van harte mijn steentje blijven bijdragen.
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Feestdagen in het 2¢ kwartaal van 2025

6 april: 5¢ Zondag van Quadragesima/ Passiezondag

De 5e zondag van Quadragesima valt samen met Passiezondag. Op
Passiezondag is het kruis paars gesluierd. Opdat alle symbolen op het
altaar verdwijnen als symbool voor het afbreken van die structuren die
wij als beeld van onszelf hebben opgebouwd. EIk moment dat wij onze
persoonlijkheid verliezen zal als antwoord de Universele Liefde door
die paarse sluier schijnen.

10 april: 6° Zondag van Quadragesima/Palmpasen.

Palmpasen is het hoogtepunt van de aardse glorie van Christus. De
palmtakken zijn een symbool van glorie en overwinning, maar ook van
vergankelijkheid. Palmpasen heeft geen speciale intentie, of het zou
moeten zijn dat wij leren inzien dat aardse roem en vergankelijkheid in
elkaars verlengde liggen. Palmpasen gaat om innerlijke koningschap.
Innerlijk koningschap belichaamt innerlijke authenticiteit en straalt
kracht en zelfbeheersing uit. Ons koningschap ligt in het weten dat wij
in ons diepste wezen goddelijk zijn.

De Goede Week.

De Goede Week is de laatste opmaat tot het Paasfeest. Het kerkelijk jaar
kent een aantal hoogtepunten, maar het Paasfeest wordt gezien als HET
hoogtepunt waar alles om draait. Elke Heilige Mis die wij gedurende
het jaar vieren is in feite de herhaling van het Paasmysterie.

De Goede Week wordt ook wel “Stille Week” genoemd of de “Heilige
week” (in de Engelstalige landen).

17 april: Witte Donderdag.

Op Witte Donderdag worden ‘s ochtends de Heilige Olién, voor het
komende jaar, door een Bisschop gewijd. Deze wijding van de Heilige
Olién vindt dit jaar plaats in de Vrij-Katholieke Kerk te Rotterdam. Ook
wordt de extra hostie geconsacreerd, die gedurende een jaar in de
Monstrans wordt gebruikt zoals bijvoorbeeld bij de viering van het
Heilig Lof.
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’S avonds vieren wij onder andere binnen onze kerkgemeente dat dit de
dag is waarop het Heilig Sacrament werd ingesteld. Dit Sacrament is
direct geént op het laatste avondmaal en het duidt op de voortdurende
aanwezigheid van de levende Christus. Het sacrament als drager van
het Leven en de Liefde van God dat in alles en allen is. De dienst zorgt
voor een voortdurende uitstroming van lofprijzing die langzaam tot een
hoogtepunt van liefde, toewijding en dankbaarheid stijgt. De uitstorting
tijdens deze dienst overstroomt de hele omgeving. Elke keer wanneer
de consecratiewoorden in de Heilige Mis worden uitgesproken, is
Christus in ons midden. Na de avonddienst zal ter voorbereiding op
Goede Vrijdag het gehele altaar onttakeld worden. Het altaar wordt
ontdaan van al zijn uiterlijk luister, ten teken dat God in ons is en met
ons is. De stilte nadert. De grote stilte waarin de laatste voorbereiding
voor de verrijzenis plaats vindt. Het lege altaar en het open tabernakel
benadrukken onze totale overgave en het bewustzijn permanent
verbonden te zijn met God in ons. Het staat symbool voor het loslaten
van ons ego. Na dit loslaten trekken wij ons in stilte terug in onze kern.
Het is een diep innerlijk proces op weg naar volmaaktheid.

18 april: Goede Vrijdag.

Op deze dag worden wij heel sterk geconfronteerd met het mysterie van
de dood. In de stilte van dit mysterie verbinden wij ons met de Bron van
alle leven om z6 met Christus herboren te kunnen worden. Het is het
loslaten in vertrouwen dat Liefde alles draagt. Dit mysterie wordt
prachtig tot uitdrukking gebracht in de dienst van de Verering van het
Kruis, waarin wij iets kunnen ervaren van die intense stilte, op het
moment dat het Kruis tot Sacrament wordt van het eeuwige Leven. De
intentie van Goede Vrijdag is niet in woorden uit te drukken. Het woord
“stilte” komt er misschien het dichtst bij. Op Goede Vrijdag gaat het
om een zuivere menselijke inwijding. ledere dag, ieder ogenblik
brengen wij door onze gedachten, woorden en daden iets in beweging.
En wat de mens in beweging zet zal tot hem terugkeren. Het jaarlijks
vieren van Goede Vrijdag herinnert ons aan het feit dat wij elke dag
vanuit onze menselijke duisternis een nieuw licht, begrip, vrijheid,
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liefde en volmaking kunnen laten ontspruiten, voor onszelf maar ook
voor de mensen om ons heen.

19 april: Stille Zaterdag/Paaszaterdag.

De vernieuwing van het Zelf heeft zich reeds in stilte voltrokken, maar
het moet nu nog vorm krijgen.... Dit gebeurt in een explosie van Licht
en Vuur op de Stille zaterdag. Op deze dag wordt het nieuwe Vuur
ontstoken aan het Zonnevuur. Aan dit Levensvuur wordt het nieuwe
Licht van de Paaskaars ontstoken. Zo worden op de Stille Zaterdag alle
voorwaarden geschapen om het vernieuwde Leven te kunnen
verwelkomen. Opdat de nieuwe mens in ieder van ons geboren wordt.
Het is het nieuwe Vuur van Pasen dat ons nieuwe bezieling geeft. De
intentie van de Stille Zaterdag kan als volgt worden samengevat: VVuur,
Licht en nieuw Leven.

Op Stille Zaterdag wordt via het nieuwe licht de driearmige kaars
aangestoken. Dit geeft symbolisch weer dat uit het Ene het Drievoudige
voort komt. Later wordt op het altaar het zevenvoudige licht ontstoken
aan de driearmige kaars. (Het Ene, de Heilige Drievuldigheid en het
zevenvoudige van de Schepping). Met de driearmige kaars in de hand
wordt het evangelie uit Genesis voorgelezen, dat het begin van de
schepping symboliseert door de trilling van het Woord. En dit Woord
was God.

Het sterven en incarneren van Jezus wordt symbolisch weergegeven
door het ontsteken van de Paaskaars, waarin met wierookkorrels het
kruis wordt aangebracht. Het symbool van overwinning. Daarboven
brand het Licht dat uit het Ene is voortgekomen. Vanuit de stilte vinden
we het nieuwe Licht en het Nieuwe Vuur. De opstanding van de Geest
IS nabij.

20/21 april: Pasen.

Met Pasen mogen wij de opgestane Christus in alle glorie begroeten.
Christus heeft het geheim van de dood en de wederopstanding ten volle
ervaren. Wij kunnen dit gegeven symbolisch interpreteren en het
sterven beschouwen als het afstand doen van alles wat onwerkelijk is,
van alles dat ons belemmert om direct contact te maken met God. Wij
kunnen in onze ziel het stervensproces nu reeds doormaken zonder
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letterlijk te sterven. En dat kan niet anders dan dat wij na het doormaken
van dit proces “herboren” worden en dat ons leven een andere dimensie
krijgt. Dan kunnen wij het Paasmysterie herbeleven en de vernieuwing
van het Leven met Pasen in werkelijkheid ervaren. Pasen is het feest
van de hoop en het vertrouwen dat het altijd weer zomer wordt, hoe
somber en grijs de winter was of kan zijn geweest. Christus is opgestaan
uit het graf van de stof naar een hogere waarheid. Dwars door de dood
heen vernieuwt zich het leven. De Geest triomfeert. Het Licht heeft
overwonnen.

8 juni: Pinksteren.

Pinksteren is het laatste van wat men noemt de vier voornaamste feesten
van het Christelijk jaar. Je kan Pinksteren zien als een herdenking van
de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen. Wanneer je jouw
blikveld verruimt dan vieren wij met Pinksteren de intrek van de Heilige
Geest in de mensenziel opdat Christus zich met ons bewustzijn kan
verbinden. En wanneer we ons bewustzijn uitbreiden naar een collectief
bewustzijn vormen we een kanaal waardoor de Goddelijke energie ons
kan bereiken. De Heilige Geest is een voortdurend werkzame
Goddelijke kracht die ons inspireert en die ons verbindt met het
Goddelijke leven. Het is een brandend en scheppend Vuur, waaraan wij
telkens opnieuw ons eigen vuur kunnen ontsteken om zo de verbinding
met het Goddelijke Leven te onderhouden.

26 mei: Heilige Drievuldigheidsdag.

Eigenlijk is deze dag het octaaf van Pinksteren. In de vroege Kerk kende
men geen speciale dienst of speciale dag die aan de Heilige
Drievuldigheid was gewijd, aangezien men er van uitging dat elke dag
daar al aan gewijd was. God als Schepper, Behoeder en Bevrijder, drie
aangezichten en toch steeds één en dezelfde God: Vader van onze
geesten, Beschermer van onze levens, Bron van onze handelingen en
toch ons meest innerlijke Zelf. Wij kunnen iets over God weten door de
manier waarop God wordt weerspiegeld in de mens, want wij weten dat
God de mens schiep naar Zijn eigen beeld. Dat betekent niet, dat het
stoffelijk lichaam van de mens lijkt op een verondersteld lichaam van
God, maar dat de mens, niet zijn lichaam, maar de mens zelf, de geest,
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de ziel, naar het beeld van God is geschapen, drievoudig in aanschijn
en in handeling, zoals ook God drievoudig is. Het pad dat voor ons ligt
Is het pad van de ontplooiing van het Goddelijke in ons. Uitgaande van
de menselijke evolutie zien wij de mens eerst het leven van het intellect
ontwikkelen en vervolgens het leven van de Christus. Op dat feit is de
mystiek gebaseerd, onze zekere hoop dat wij God zullen kennen.
Tijdens het feest van de Heilige Drievuldigheid verbinden we onze
toekomst aan de Drie-eenheid. De daaraan verbonden intenties creéren
de mogelijkheid om ons dagelijks leven én onze spirituele weg te
verdiepen.

19 juni: Corpus Christi.

De intentie van deze dag is Corpus Christi (= het Lichaam van
Christus). Op deze dag wordt de instelling van het Heilig Sacrament
van het altaar herdacht. Het Sacrament werd ingesteld op Witte
Donderdag. Deze dag valt echter midden in de Goede Week, wanneer
de Kerk zich bezig houdt met de Kruisiging en de Opstanding. Daarom
is Corpus Christi een zeer bijzondere feestdag geworden, omdat we dan
ten volle kunnen vieren dat Christus steeds aanwezig is in het
sacrament.

15 juni: Heilige Drievuldigheidsdag.

Eigenlijk is deze dag het octaaf van Pinksteren. In de vroege Kerk kende
men geen speciale dienst of speciale dag die aan de Heilige
Drievuldigheid was gewijd, aangezien men er van uitging dat elke dag
daar al aan gewijd was. God als Schepper, Behoeder en Bevrijder, drie
aangezichten en toch steeds één en dezelfde God: Vader van onze
geesten, Beschermer van onze levens, Bron van onze handelingen en
toch ons meest innerlijke Zelf. Wij kunnen iets over God weten door de
manier waarop God wordt weerspiegeld in de mens, want wij weten dat
God de mens schiep naar Zijn eigen beeld. Dat betekent niet, dat het
stoffelijk lichaam van de mens lijkt op een verondersteld lichaam van
God, maar dat de mens, niet zijn lichaam, maar de mens zelf, de geest,
de ziel, naar het beeld van God is geschapen, drievoudig in aanschijn
en in handeling, zoals ook God drievoudig is. Het pad dat voor ons ligt
is het pad van de ontplooiing van het Goddelijke in ons. Uitgaande van
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de menselijke evolutie zien wij de mens eerst het leven van het intellect
ontwikkelen en vervolgens het leven van de Christus. Op dat feit is de
mystiek gebaseerd, onze zekere hoop dat wij God zullen kennen. 15
Tijdens het feest van de Heilige Drievuldigheid verbinden we onze
toekomst aan de Drie-eenheid. De daaraan verbonden intenties creéren
de mogelijkheid om ons dagelijks leven én onze spirituele weg te
verdiepen. 19 juni: Corpus Christi. De intentie van deze dag is Corpus
Christi (= het Lichaam van Christus). Op deze dag wordt de instelling
van het Heilig Sacrament van het altaar herdacht. Het Sacrament werd
ingesteld op Witte Donderdag. Deze dag valt echter midden in de
Goede Week, wanneer de Kerk zich bezig houdt met de Kruisiging en
de Opstanding. Daarom is Corpus Christi een zeer bijzondere feestdag
geworden, omdat we dan ten volle kunnen vieren dat Christus steeds
aanwezig is in het sacrament.

22 juni: Heilige Albanus

Strikt genomen hoort de feestdag van de Heilige Albanus niet thuis in
de cyclus van het kerkelijk jaar, maar omdat de Heilige Albanus de
schutspatroon is van onze kerk over de gehele wereld wordt er een
uitzondering gemaakt. De Heilige Albanus offerde zijn leven uit
dienstbaarheid, liefde en broederschap. Wij kunnen de Heilige Albanus
zien als een levende schakel tussen onze kerk en de geestelijke wereld.
Daarom is de liturgische kleur van deze dag rood.
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Volgende nummer Op de Hoogte

Het volgende nummer van Op de Hoogte bestrijkt de periode juli, augustus
en september 2025. Op de Hoogte wil graag een blad voor én van de hele
Arnhemse kerkgemeenschap zijn. Graag ziet de redactie daarom in de
tweede week van juni uw toepasselijke teksten, mooie afbeeldingen of

andere bijdragen tegemoet.

De redactie

18



