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Op de Hoogte januari — maart 2026
Nieuw jaar

Alweer een nieuw jaar binnen getreden. De wereld vandaag is
zoekende naar de juiste van verbinding tot elkaar. Spanningen lopen
op door onbegrip, niet vertrouwen en het missen van integriteit.
Voor ons kan het onze Ziel zijn, die de werkelijke Stem van het leven
mag waarnemen. Onze intuitie en waarneming zijn een instrument,
gevoed door de Ziel ten leven, in ons voertuig. En alles komt samen
in bewustzijn en daardoor tot Zelfkennis (gnosis).

Het lichaam, van aardse substantie, is uit aarde ontstaan.

Het gevormde is, als ziel, ontstaan uit de herinnering aan God.

Het geschapene daarentegen, is bewustzijn, dat ontstaan is naar

het evenbeeld van God.

Lessen van Sylvanus

Wij zijn altijd het evenbeeld van God. Daar mogen wij naar Leven.

Mooi nieuw jaar in vriendschap, vrede en verbinding.

Geestelitkheid en bestuur

Actueel

Diakenwijding in Utrecht
Op 11 januari wordt subdiaken Femke Advokaat tot diaken gewijd.
Voor haar een belangrijke stap. Maar ook voor de gemeente en de
Vrij-Katholieke Kerk in het algemeen. Het is een stap waardoor de
wijdeling door de gave en werking van Gods Heilige Geest het kanaal
wordt voor de Zegen en de Liefde van Christus met Wie de wijdeling
door de wijding tot op zekere hoogte in voortdurende verbinding
komt te staan. Om die Zegen en Liefde uit te dragen in het leven van
alledag. De diaken mag tijdens de Mis het evangelie lezen, doet
dienst aan het altaar tijdens de hoogmis en neemt deel aan het
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mysterie van het Offer en reikt in de communie het Lichaam en Bloed
van Christus uit aan hen die ter communie gaan.
Na deze nieuwe stap wordt Femke lid van de geestelijkheid van de
kerk. Deze bestaat uit diakens, priesters en bisschoppen. Ook treedt
zij door de wijding toe tot de Clericale Synode van de Nederlandse
Kerkprovincie van de VKK en mag ze de zogenaamde Diakenmis
opdragen.

Uit het gemeenteblad van Utrecht.

Femke komt 1 februari naar Arnhem, om bij ons voor de eerste keer,
de Diakenmis op te dragen. Voor haar en voor ons een nieuwe
ervaring. Femke heeft in de Adventsperiode een preek gehouden, die
ik graag met u wil delen, ook als een kennismaking met Femke, zie
verderop.

De periode na Kerstmis
We komen nu in een periode van veertig dag na Kerstmis.
Dit tijdvak eindigt met Opdracht van onze Heer in de Tempel (Maria
Lichtmis), op 2 maart. Omdat deze dag in de week valt, vieren wij dat
zondag 8 februari.
Op 6 januari is de Epifanie, de openbaring van Jezus aan de wereld
met het bezoek van de Drie Koningen.
Op 15 januari vieren we Jezus’ doop in de Jordaan (feest met octaaf,
aandacht op zondag 18 januari). God zegt na de doop dat Jezus zijn
Zoon is. Jezus wordt de Christus, de Gezalfde als de H. Geest in de
vorm van een duif op Hem neerdaalt.
Op zondag 25 januari staan we stil bij de verheerlijking op de berg.
Jezus is daar samen met Elia en Mozes. Jezus als de offeraar, als de
kenner van Gods wet (Mozes) en als uitvoerder van Gods plan (Elia).

Gods stem klinkt: dit is mij geliefde Zoon, hoort Hem. Daarna
begint Jezus’ missie en verkondigt hij zijn lijJden en dood. Zij

openbare leven onder de mensen begint. Uiteindelijk groeien naar
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het mysterie van Pasen. Dat is gelijk de volgende periode van veertig
dagen.

Voorafgaande aan de Paasperiode beginnen we met drie rode
zondagen, gewijd aan de H. Geest:

Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima ( 70, 60 en 50 dagen
voor Pasen). De Geest geeft ons ‘leeftocht’ mee voor de
veertigdagen(vasten)tijd — Quadragesima — die de voorbereidingstijd
voor Pasen is en begint op 18 februari, Aswoensdag: de dag waarop
de palmtakken van het vorige jaar worden verbrand. Symbool van
het afleggen van al het oude dat geen betekenis heeft, loslaten en
opnieuw betekenis geven aan wat komen gaat: dood en opstanding.
En zo zijn we op weg naar Pasen, 5 april.

Dank
Helaas kon ik met kerstmis niet de Nachtmis celebreren, het wat heel
fijn dat broeder Piet Standaar kon komen.
Wat ook heel fijn was, dat Carla Aukes de kerkruimte opgefleurd
heeft met toepasselijke wandkleden bij de muurverlichting en nog
een krans achter in de kerk, dat alles ter ere van het Kerstfeest.
Bob en Noor hebben veel werk gestoken in het aankondigen van de
Nachtmis op de sociale kanalen. We gaan zo ook een beetje mee met
de huidige manier van communiceren. Dat heeft geresulteerd in een
zeer goed bezetten kapel met de Nachtmis. Smaakt naar meer en
wordt vervolgd.

Christiaan de Moraaz (mans
Q
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Liefde

Hiernavolgt de tekst van de lezingen en de overweging van Femke,
uitgesproken tijdens de Mis op de 3e zondag van de Advent.

Lezing 1: Corpus Hermeticum
De vader van alle dingen, de Geest die Leven en Licht is, bracht de Mens
voort die aan hem gelijk was. Hij beminde Hem als zijn eigen Kind, want
de Mens was zeer schoon, daar hij het Beeld van de Vader droeg. In feite
beminde God dus zijn eigen schoonheid. Hij droeg alles wat hij zelf
gemaakt had aan de Mens over.
En Hij die de macht had over de wereld van de stervelingen en de redeloze
dieren, boog zich voorover door het samenstel der sferen, brak door het
hemelgewelf heen, en toonde aan de lagere natuur de schone gestalte van
God.
Toen de natuur zag, dat Hij onuitsprekelijk schoon was en de hele
werkingskracht van de Bestuurders de gestalte van God bezat, glimlachte
zij van begeerte, daar zij het spiegelbeeld van de aller- schoonste gestalte
van de Mens in het water zag en zijn schaduw op het land waarnam.
Toen God nu in de spiegeling van het water zag, dat de mens een gestalte
had die met Hemzelf overeenkwam, werd Hij verliefd en wilde op die
plaats wonen.
Wens en realisering vielen samen en Hij verbleef in de redeloze vorm.
De natuur van haar kant ontving haar Geliefde en omvatte Hem geheel.
En zij verenigden zich, want zij waren minnaars.
Daarom is de mens als enige van alle levende wezens op aarde tweevoudig:
sterfelijk krachtens zijn lichaam, onsterfelijk krachtens de ware Mens.

Lezing 2: Evangelie volgens Filippus
Wie de kennis van de waarheid bezit is een vrij mens. De vrije mens
zondigt niet, want wie zondigt' is een slaaf van de zonde'.
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De waarheid is de moeder en de gnosis is de vader.

Zij die zichzelf niet toestaan om te zondigen worden door de wereld 'vrije
mensen' genoemd'. Bij hen die zichzelf niet toestaan om te zondigen,
verheft de gnosis van de waarheid hun hart' Dat wil zeggen: ze hebben zich
vrijgemaakt en verheffen zich boven de gehele plaats. Maar de liefde
bouwt op. Want wie een vrij mens geworden is door de gnosis, is door de
liefde een dienaar voor hen die nog niet door de vrijheid van de gnosis zijn
verhoogd. Gnosis stelt hen dan in staat om vrije mensen te worden.

De liefde eigent zich niets toe, want waarom zou ze zich iets toe-eigenen?
Alles is immers van haar! Ze zegt niet: Dit is van mij of: dat is van mij’'
maar ze zegt: het is van jou.

Overweging
Misschien hebben jullie dat ook weleens gezien in een film: een grote
tafel vol champagnecoupes. Op die glazen staat een volgende
verdieping glazen, en daarboven nog één en zo door. Hoe hoger je
komt, hoe minder glazen, als een piramide. Helemaal boven staat er
maar één glas.
Dan komt er een ober aanlopen met zo'n grote magnumfles
champagne. Hij schenkt het bovenste glas vol... en blijft schenken.
Het glas loopt over, en de champagne stroomt door naar de glazen
eronder, en zo verder omlaag. Het fonkelt en bruist als een fontein in
al dat kristal. Decadent? Vast wel!
Maar ook een beeld dat ons kan helpen tot begrip te komen van ons
thema van vandaag, deze derde zondag van de Advent: liefde. Laten
we eens kijken naar de symboliek van de champagne fontein.
De ober: een beeld van God.
De champagne: de liefde die Hij zonder maat en zonder voorbehoud
uitschenkt.
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En wij: de glazen die stevig op zichzelf staan, voortdurend gevuld
worden, en waar de liefde vrij door heen kan stromen. En die uitalle
glazen opstijgende bubbels?

Onze beweging naar boven: onze dankbaarheid, onze devotie, ons
hart dat oplicht voor God.

Laten we eens vanuit dit beeld naar de lezingen kijken.

Het Corpus Hermeticum dat we als eerste lazen, beschrijft oerliefde
als kosmische aantrekking.

God die zich naar de natuur toe buigt en de waarde
en schoonheid ervan ziet; de natuur die glimlacht
van verlangen naar God. En de mens die in die
liefdevolle ontmoeting, die omhelzing, wordt
geboren.

Dit is het moment dat het champagne glas
volstroomt én dat de bubbels opstijgen. Een stroom
omlaag en een stroom omhoog. Een ontmoeting die
overvloed schept.

In de tweede lezing van het Evangelie van Filippus zien we een
aanvullend gezicht van die Goddelijke liefde.

Daar wordt gezegd dat inzicht de mens vrij maakt. Een innerlijke weg
die leidt tot liefde.

Wat doen we met de liefde die in ons stroomt? Daar gaat het dan
over. Het ontvangen is niet het eindpunt. We hoeven ons niet vast te
klampen aan de liefde om deze krampachtig voor onszelf te houden.
Want er is een vrij en oneindig stromen van liefde — naar beneden,
naar omhoog - en als wij willen ook naar opzij. Wie op de innerlijke
weg tot inzicht is gekomen, en vrij is geworden, keert zich in liefde
naar anderen. Om de liefde te laten doorstromen.

Want liefde eigent zich niets toe. Ze zegt niet: “Dit is van mij.” Ze
zegt: “Het is van jou.”
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Dit is het moment waarop de champagne doorstroomt naar de glazen
eronder: de overvloed die vanzelfsprekend wordt gedeeld. Wat weer
niet wil zeggen dat we onszelf helemaal moeten wegcijferen om
liefdevol te zijn, onszelf kwijt moeten raken, ons moeten uitputten.
Het gaat eerder om overstromen van wat ons vervult.

Teksten en beelden kunnen ons inspireren. Maar uiteindelijk komt
het erop aan waar wij nu staan. Wat het met ons doet. Nu op dit
moment. ... Nu zijn wij de Heilige Mis aan het vieren. En ook hierop
kunnen we ons onderwerp betrekken.

De Communie kunnen we zien als de uitstorting van die liefde: de
champagne die wordt geschonken. Wij als de glazen ontvangen die.
En we kunnen onze devotie omhoog laten stromen: de bubbels. En
ons mededogen kan overstromen naar de personen waarvoor we
bidden, het overstromen van de champagne.

Niet alleen tijdens de Mis, maar elk moment kunnen we ons
afvragen: Waar kan ik de liefde laten stromen? Waar kan ik
ontvangen én doorgeven - zonder vastklampen - en zonder leeg te
raken?

We kunnen tijdens de dag even stil worden en onze aandacht bij de
adem brengen: bij het inademen denken ‘ik adem liefde in’, en bij het
uitademen ‘ik adem liefde uit’.

lemand die zich eenzaam voelt, maar met wie het contact lastig is:
misschien toch even bellen. Wanneer we iemand groeten op straat:
een zegen vragen voor die persoon.

En als we moe zijn: even een half uurtje voor onszelf nemen om op te
laden.

De uitnodiging voor ons kan zijn: stevig staan in ons eigen glas, en
tegelijk aansluiten op de fontein van liefde, van boven naar beneden
en omhoog en naar opzij.

?Femké %ﬁ/m@mt
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Wijding tot exorcist Ger Luijten

Ik mocht op 7 december jl. de wijding ontvangen tot exorcist
Oorspronkelijk was dit gepland op 26 oktober 2025, maar door ziekte
is de datum verschoven.

De nieuwe datum kwam mij ook beter uit want ik voelde dat er nog
wat ‘oneffenheden’ in mijn gevoelsleven gladgestreken moesten
worden. En dat is gelukkig op het juiste moment gelukt.

Ook kregen op 7 december Noor en Bob een soort wijding, eigenlijk
een Sacrament en wel van het Heilig Vormsel.

Exorcistis de 4° van de 5 zg. lagere wijdingen; klerk is de eerste,
vervolgens deurwachter, lezer, exorcist en de 5¢ is acoliet. Daarna
volgen de hogere wijdingen, subdiaken, diaken, priester en bisschop.
Het is wel belangrijk om hiervoor de VKK-opleiding te volgen. Het
vergt vele jaren studie.

De naam exorcist heeft misschien een wat beladen gevoel. Het heeft
niet echt te maken met het uitdrijven van demonen. Althans bij de
Vrij Katholieke Kerk. Het heeft te maken met geestelijke reiniging en
bescherming, beginnende bij degene die de wijding ontvangt. En dit
kan overgebracht worden naar anderen toe. De “kwade geesten”
kunnen beter gezien worden als negatieve energieén, psychische
spanningen of verstoringen, dus er worden geen duivels in de
letterlijke zin uitgedreven.

Bij zo’n wijding tot exorcist wordt de innerlijke balans herstelt en de
geestelijke bescherming versterkt. Een bisschop heeft voor de
wijding eerst een gesprek met betreffende altaardienaar hier over. De
Eerstaanwezend (E.A.) priester moet de kandidaat wel eerst
voordragen aan de Regionaris.
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Tijdens deze wijding ontvangt de altaardienaar een zwaard en een
boek. Symbolisch staat dit voor wil of wilskracht
en kennis. Deze samen zullen bijdragen om te
leven vanuit Gods Geest. Wat mij vooral opviel
was een soort van indaling van een liefdegevoel.
VVoor mezelf maar vooral tegenover de

medemensen. Heel bijzonder om dat gevoel te /'oH
ervaren. Ik bedoel een extra “boost” zal ik maar

zeggen. v
Deze eigenschappen komen allemaal op het pad

van klerk, deurwachter enzovoorts. Sommige wijdingen werken
vooral op het stoffelijke lichaam, anderen meer mentaal, of een
combinatie hiervan. Het blijven heel bijzondere gewaarwordingen
voor me.

Gen Luijten
Q

KERSTMIS/Nachtmis

Overweging van priester Piet Standaar
Het grote kerstmysterie van de mystieke geboorte van De Heer, in
ons, om ons, én in kosmische zin, buiten ons, is ons opnieuw tijdloos
genaderd. Wederom stellen vélen zich weer tevreden met: "Het Licht
schijnt in de duisternis en de duisternis kon het niet aan.” zoals in de
zojuist gelezen Evangelielezing zo mooi is verwoord. En je zou
kunnen stellen hiermee beperk je jezelf.
Alweer heeft de feestversieringscarrousel grote aantrekkingskracht,
veelal als de verstoffelijkte veruiterlijking. Het innerlijke feest, want
daar gaat het om, dat leidt......, vraagt om verstilling, naar binnen
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keren en neerknielen in het onzichtbaar heiligdom van het menselijk
hart; zorg biedt voor iedere ziel. En Het Eeuwig Geboortelicht
opnieuw instraalt, blijft ons door de Heer Zelf, een teken geven.

Het is geen ver-weg-gebeuren, eens....... toen ! Neen, geen éénmalig
geboortemysterie in een willekeurige grot of stal, maar een
eeuwigdurend zichzelf steeds weer vernieuwend geboorteproces in
de mens zelf. De mens, in hoogste aanzicht, geschapen naar Gods
Beeld en Gelijkenis.

Christusinons........ wist Paulus. Ook de grote profeet Jesaja uit de
Joodse mysterieschool, waarvan wij zojuist hebben gehoord, wist:
"Een Kind is ons geboren, Een Zoon is ons gegeven".

Aan ons dat mysterie, dat Goddelijk mysterie, in onze eigen
levensgang binnen te treden. Beredeneer de Christusindaling niet,
laat het Goddelijk mysterie, Zijn incarnatie in stilte, in diepe eenvoud
én het ik-voorbijziend tot je komen.

Want dat verheven Wonder wil zich beslist niet alleen, zo rond
midwinter in ons manifesteren, maar klopt op ieder moment van ons
kortstondig bestaan aan de poort van onze ziel. Mens, klinkt het dan
soms in je, waar sta je nu op dit moment in je leven, zoveel tijd werd
je toegemeten, wat heb je er mee gedaan...........

“Eén enkele stap naar binnen en uw gehéle reis is ten einde” dicht de
grote Duitse 17° -eeuwse mysticus Angelus Silesius ons toe. Slechts
één enkele stap over de drempel van onze innerlijke tempel en Hij, de
Heer van het Leven, van Licht en Liefde treedt ons met vele schreden
tegemoet.

Door het zuivere, oplichtende, intuitieve geluksgevoel dat vrijelijk

instroomt, krijgt dit alles in eer, in aanzien, in macht, in allerlei

graden en titels, slechts een zeer ondergeschikte en betrekkelijke
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waarde. Vandaag ons schijnbare bezit, morgen als stof uiteen
gewaaid. ,,Verkoop alles wat je bezit”, dat is de opdracht aan iedereen
die voorbijganger wil zijn, zoals ook krachtig in logion 42 van het
Evangelie van Thomas wordt vermeld: “Wordt voorbijgangers”.

In de Prefatie van Kerst dalen de overbekende, kosmisch geladen,
woorden oplichtend in ons: we mogen weer iets beter begrijpen.
»~Want, door het mysterie van het vleesgeworden woord heeft Het Licht
van Uw Glorie opnieuw geschenen voor de ogen van onze geest en onze
harten zijn vervuld met Liefde en Heilige Vreugde”.

De mens ervaart zijn eeuwige verbondenheid met het goddelijk
bovenzintuiglijke, dat zich offert in dat middernachtelijk uur en
gestalte in ons wil aannemen.

,»Als de liefde ons dan boven alle dingen heeft uitgetild, ontvangen wij in
vrede, het onbegrijpelijke licht.” aldus de mysticus Ruusbroeck.
Steeds ervaar je dan, wanneer je in jezelf luistert en het goddelijke in
ieder ander probeert te zien, dat men onzichtbare sleutels krijgt
aangereikt. De mens draagt immers in zijn diepste wezen én in
hoogste aanzicht, een Goddelijk Zieletalent met zich mee, een
Koninklijk Erfdeel, gemaakt naar Gods Beeld en Gelijkenis, zoals ik
dat ook in het begin aanstipte.

De Evangelién verhalen ons dan ook niet alleen maar het leven van
de Goddelijke Meester, maar ook die Weg, die ieder mens eens heeft
te gaan. Het smalle pad, dat elke ziel met veel vallen en opstaan mag
gaan en dat voert naar dat machtig einddoel dat voor Zijn gehele
mensheid is weggelegd.

Nu krijgen wij opnieuw en wel voor de zoveelste maal in ons leven,
een Goddelijke handreiking, de hernieuwde geboorte van Zijn
Goddelijk Licht, dat in ons een grot, een stal, een blijvende plaats wil
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vinden. Laten wij Hem ditmaal toe, 6f zeggen wij: “Houdt mij voor
verontschuldigd, ik moet nog................. , Ik wil nog zoveel”.
Dragen wij onszelf nu op, in deze kerstnacht?

In dat voelbaar Heilige moment, buigen wij ons dan nederig voor
Hem en proberen Hem, nu in een niet volle herberg, in de diepste
diepten van ons hart te benaderen.

Mogen wij dan ook in de komende Kersttijd van uur tot uur groeien
in het besef, dat ons aardse leven slechts een fase is van
voorbereiding op weg naar Zijn wonderbaar Licht.

leder jaar worden wij met Kerstmis weer vervuld van positieve
gedachten en gevoelens. En wij ervaren het als een voorrecht om dit
grootse gebeuren te mogen meemaken: de komst van het Licht, de
nieuwe geboorte, de nieuwe impuls. Ook het kerstgebeuren is een
cyclisch gebeuren, een jaarlijks herhaalde impuls, een steeds
terugkerende Zegen voor de mensheid, maar ook een regelmatig
terugkerend beroep op de mens.

Wij zijn vaak diep onder de indruk van het grootse, indrukwekkende
wonder van Kerstmis. Maar vergeten wij niet, dat het wonder
dagelijks geschiedt? Dagelijks zendt God Zijn Zoon, manifesteert God
zich in Zijn schepping. Dagelijks staan wij ook voor diezelfde
opdracht: het doorgeven van Zijn Liefde.

Durven wij het aan om echt en eerlijk en volledig ons hart te openen
voor Hem? Wij kennen immers de gevolgen! Eigen zorgen,
problemen, angsten, maar ook eigen vreugden, voorkeuren en
genegenheden vervagen, ja worden weggevaagd. Er blijft niets over
dan Zijn Licht, Zijn Aanwezigheid in ons, door ons, met ons.

Een nieuwe, Goddelijke mens wordt geboren om Zijn Liefde te laten
schijnen.
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Laten wij het maar proberen, laten we Hem toe, laten we maar ons
best doen, heel stil, vervuld van het grote Wonder.

Q

Dienstrooster/kerkkalender

Het actuele dienstenrooster kunt u terugvinden op onze website onder:
https://arnhem.vkk.nl/

gnl ) VKK Arnhem

Diensten

A - i
Bekijk ﬂ_Lﬂstkalendef enkom langsbijeenvan onze &
diensten. ! -

i

Directe toegang via: https://arnhem.vkk.nl/diensten/
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Kerkkalender

Januari 2026

Januari 2026

|| Dac Kuasse ‘ (FeesTloac || ‘OOK VAN TOEPASSING H INTENTIE || GEBED / EPISTEL / EVANGELIE ||Gm“"'ﬂ\lE ” PReFaTIE || KAARSEN ”
EN KLEUR BETREFT VAN VAN
Dol B, wit Nieuwjaar In octaaf van Kerstmis Nieuwjaar + gebed Kerstmis | Kerstmis | Kerstmis | veel
2-3 B, wit als op woensdag 1 januari, echter: Nieuwjaar Kerstmis | gewone | 6(7)
Zo4 A, wit Zondag na nieuwjaar Nieuwjaar Kerstmis | gewone | extra
Ma s B, wit als op zondag 4 januari, echter 6(7)
Di6 A, wit Driekoningen + ‘ ‘ Driekoningen | gewone ‘ gewone | veel
7-10 A, wit als op dinsdag 6 januari, echter: 6(7)
2011 A, wit In octaaf Driekoningen ‘ ‘ Driekoningen gewone ‘ gewone | veel
Ma 12 B, wit als op zondag 11 januari; echter- 6(7)
Dil3 A, wit Octaafdag Driekeningen [ ‘ Driekoningen gewone ‘ gewone | extra
Wo 14 D, groen als op zondag 11 januari, echter: 61(7)
. Doop van onze Heer
Do 15 A, wit Doop van anze Heer + \ ‘ + gebed Dr N gewone ‘ gewone veel
16-17 | B,wit als op donderdag 15 januari, echter: enige
extra
2018 A, wit In octaaf Doop van onze Heer Gemeenschap Doop van onize Heer + gebed gewone | gewone | veel
2*zondag na Driekoningen
19-21 B, wit als op zondag 18 januari, echter: extra
- Doop van onze Heer + gebed
Do 22 B, wit Octaafdag Doop van onze Heer Gemeenschap " gewone | gewone | extra
2°zondag na Driekoningen
23-24 D, groen 2°zondag na Driekoningen Gemeenschap 2"zondag na Driekoningen gewone | gewone 6(7)
) B Oprechtheid en Verheerlijking van onze Heer
2025 A, wit Verheerlijking van onze Heer + eersing v/d tong +3¢zondag na Dri " gewone | gewone | veel
26-31 B, wit als op zandag 25 januari, echter. 6(7)

+-= feest met een octaaf

Februari 2026

Februari 2026

|

Dag Kuasse [FeesTIoaG OOk VAN TOEPASSING INTENTIE Geveo / episTeL evanceue || SPADUALE PREFATIE ||y passen
EN KLEUR BETREFT VAN VAN
Octaafdag van Verheerlijking van onze
Septuagesima Verheerlijking van onze | Wijsheid Jking . Pinksteren | gewone extra
Hoer Heer + Septuagesima
Opdracht van onze Heer in
o] Lieve | O Lieve
Opdracht van onze Heer in de Tempel (Maria Lichtmis) * de Tempel (Maria Vme e nee He extra
P rouwe Vrouwe
Lichtrmis)
Septuagesima Wijsheid Septuagesima Pinksteren | gewone 6(7)
Indien niet gevierd op maandag 2 februari:
hi H .
Opdracht van anze Heer in de Tempel (Maria Lichtmis) % ?:ET':; ter?;‘:::e “TN | Onze Lieve | Onze Lieve extra
anders: (naar keuze celebrant) Lh:htmi:] + Sexgesima Vrouwe | Vrouwe
Jddididd
. H. Geest als . .
C, rood Sexagesima Heiligmaker Sexagesima Pinksteren | gewone 6(7)
C, rood als op zondag 8 februari
. H. Geestals Vuur van | CUinGuagesima + gebed ‘ enige
C, rood Quinguagesima N consecratie Pinksteren | gewone
de Liefde o , extra
Mgr.
¢, rood als op zondag 15 februari
D, paars Eerste dag van Quadi dag Aswoensdag gewone gewone ‘ 6(7)
D, paars als op woensdag 18 februari
1* zondag van
D, paars 1° zondag van Quadragesima Qs gesima + gebed gewane gewone 6(7)
D, paars als op zondag 22 februari

* = wijding van de kaarsen
Y = verbranden van de palmtakken
vrijdag 13: consecratie Mgr. J.|. Wedgwood (1916); stichtingsdag van de Vrij-Katholieke Kerk
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5: consecratie Mgr. P. van Gessel (2022)



Maart 2026
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Maart 2026

(FeesT)oac

OOK VAN TOEPASSING
BETREFT

GRADUALE PREFATIE
INTENTIE GEBED / EPISTEL / EVANGELIE KAARSEN
VAN VAN

Das
EN KLEUR
Zol

+ = feest met een octaaf
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. ) 2° zondag van Quadragesima +
o
D, paars 2° zondag van Quadragesima ‘ Beheersing v/d tong gebed Aswoensdag gewone gewone 61(7)
2-7 D, paars als op zondag 1 maart
N Inzicht, 3° zondag van Quadragesima +
D, °
o8 paars 3° zondag van Quadragesima ‘ mensenkennis ebed Aswosnsdag gewone gewone 6(7)
9-14 D, paars als op zondag 8 maart
- - a -
2015 :’am 4 zondag van Quadragesima (Laetare) ‘ f;:(svt;:l::‘:g ;;Z:d:si \;E;ng;i::rageslma ' ‘ sowone ‘ cowane | o)
16-21 D, paars als op zondag 15 maart
- P— 5° zondag van Quadragesima /Passiezondag / Nederigheld 5* zondag van Quadragesima+ [ sewone 517)
Kruizen paars ges|uierd gebed
Ma 23 D, paars als op zondag 22 maart
" N - ok H. Gabriél + gebed 5° zo. van
Di 24 A, wit H. Gabriél + Nederigheid Guadr. + pebed Aswoensdag Engelen Engelen | veel
Onze Lieve Vrouwe Boodschap Onze Lieve Onze Lieve
Wo 25 A, wit Onze Lieve Vrouwe Boodschap + Nederigheid +H. Gabriél + gebed 5° zo. van veel
Vrouwe Vrouwe
Quadr. + gebed Aswoensdag
26-28 8, wit als op woensdag 25 maart, echter 6(7)
naar keuze celebrant: ::‘EE l::::e
In octaaf van H. Gabriél en H. Gabriél of onze Lieve Vrouwe H. Gabriél of
2029 A, wit onze Lieve Vrouwe Boodschap / Palmzondag / Kruizen wit Boodschap+ gebed 6° zo. van D.nze Lieve gewone veel
gesluierd / Zegenen palmtakken Quadr. Vrouwe
+ gebed Aswoensdag Boodscha
Ma 30 B, wit als op zondag 29 maart, echter extra
" N H. Gabrigl + gebed 6° zo. van
Di3l 8, wit Octaafdag H. Gabriél Guadr. + gobed Aswoensdag Engelen Engelen | extra

24: schutspatroon KG Amsterdam

29: kerk:

wijding KG Zwolle
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Volgende nummer Op de Hoogte

Het volgende nummer van Op de Hoogte bestrijkt de periode april —juni
2026. Op de Hoogte wil graag een blad voor én van de hele Arnhemse
kerkgemeenschap zijn. Graag ziet de redactie daarom in de tweede week

van maart uw toepasselijke teksten, mooie afbeeldingen of andere

bijdragen tegemoet.

De redactie
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