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Namen en adressen 

Eerstaanwezend geestelijke 

H.P.C. de Moraaz Imans, priester  priester.arnhem@vkk.nl 

Overige geestelijkheid 

Carin Copper, priester (momenteel in het buitenland) 

Ben Derksen, Subdiaken 

Leo Truyman, Subdiaken 

Ger Luijten, Exorcist 

Bestuur 

Ben Derksen, Voorzitter         bhderksen@kpnmail.nl 

Ger en Marion Luijten, Secretariaat:  arnhem@vkk.nl 

Henk Nijland, Penningmeester         h.nijland@intermax.nl 

Redactie “Op de Hoogte” 

Christiaan           priester.arnhem@vkk.nl 

Vrij-Katholieke Kerk op internet (landelijk en Arnhem) 

https:// arnhem.vkk.nl 

https://www.facebook.com/vkkarnhem 

https://www.instagram.com/vkkarnhem  

https://www.facebook.com/vkkarnhem
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Diakenmis 1 februari 

Op 11 januari is subdiaken Femke Advokaat tot diaken gewijd in de 

kerkgemeente Utrecht. 

Femke is op 1 februari naar Arnhem gekomen, om bij ons de 

Diakenmis op te dragen. Voor 

haar en voor ons een nieuwe 

ervaring. 

Voorafgaande aan het opdragen 

van de Diakenmis heeft Femke 

zich kort voorgesteld. 

Daarna is de viering begonnen, 

hierna een aantal fragmenten van 

het celebreren door Femke en 

verderop ook haar overweging. 

Na het binnenkomstgezang is de Mariawijding gelezen en een 

Marialied gezongen. 

Dan begint de dienst 

met de Invocatie: 

C. In de Naam van de 

Vader en van de  Zoon 

en van de Heilige Geest. 

G. Amen. 

De dienst gaat verder 

zoals bekend in de H. Mis. 
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Bij het Gloria wordt ook eer 

betoond door middel van het 

zwaaien met het wierookvat. 

Het Epistel van de zondag wordt 

gelezen: 

 

 

 

 

 

Verderop leest de diaken het 

Evangelie: 

Heilig Evangelie naar de 

beschrijving van Mattheus, te 

beginnen met hoofdstuk 25, vers 1. 

Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes die met hun lampen 

uittrokken, de bruidegom tegemoet. 

Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel 

hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen 

tevens kruiken olie mee. 

Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. 



Op de Hoogte februari 2026 – extra uitgave 
 

5 

Maar midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Trekt hem 

tegemoet!” Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. 

De dommen zeiden tegen de verstandigen: “Geeft ons wat olie, want onze lampen 

gaan uit.” Maar de verstandigen antwoordden: “Neen, er mocht eens niet genoeg 

zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor 

jezelf.” 

Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom, en die 

klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren en de deur werd 

gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: “Heer, heer, doe ons 

open!” Maar hij antwoordde: “Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” 

Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur waarop uw Heer komt. 

 

Dan de mooie OVERWEGING: 
 

C. In de Naam van de Vader en van de  Zoon en van de Heilige Geest. 

G. Amen. 

Lieve vrienden. 

Vandaag vieren we Septuagesima, de negende zondag vóór Pasen. Daarmee 

stappen we een nieuwe tijd binnen: de voorvastentijd.  

Drie zondagen worden we gevraagd om ons innerlijk zo af te stemmen dat de 

vastentijd straks niet onverwacht of zwaar komt, maar als iets dat we kunnen 

dragen. 

De voorvastentijd nodigt ons uit om naar binnen te kijken. Niet streng, maar 

eerlijk. 

Hoe leef ik eigenlijk? Waar leef ik uit aandacht en verbinding — en waar vooral 

uit gewoonte? Waar stroomt er iets in mij, en waar voelt het leeg of moe? 

Dat laatste betekent niet dat we ons verwijten moeten maken. Het is een 

waarneming. En juist daarin werkt wijsheid. 

En wijsheid is dan ook wat vandaag centraal staat. 

Wijsheid opent onze ogen. Zij helpt ons te onderscheiden wat ons werkelijk voedt, 

en wat ons slechts bezighoudt. Wat ons van binnen levend maakt — en wat ons 

langzaam laat uitdoven. 
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Zo gezien is voorvasten niet zozeer een voorbereiding op minder eten of dingen 

opgeven, maar gaat het eerder over ruimte maken. Ruimte voor leven, voor 

vervulling. 

Ruimte voor de vervulling door de Heilige Geest.  

Daar richten we ons de hele voorvasten op. 

Maar wat houdt dat eigenlijk in? 

Dit is niet iets dat we kunnen afdwingen of organiseren.  

De Heilige Geest is eerder een werking in ons, die we vaak pas achteraf 

herkennen. Iets wat wakker maakt. Wat zachtjes ordent. Wat ons helpt zien wat 

er werkelijk toe doet en daarnaar te handelen. Wat ons helpt waarachtig te zijn. 

De voorvastentijd die nu begint, is zo gezien een tijd waarin we leren luisteren: 

niet naar concrete antwoorden, maar naar wat er in ons meer tot leven wil komen. 

Dit klinkt ook door in het evangelie dat wij zojuist hebben gehoord.  

Om eerlijk te zijn: het verhaal kan best hard overkomen. Wat zielig voor die 

dwaze meisjes. En eigenlijk best gemeen van die verstandigen om de dommen 

niet te helpen. En helemaal: wat akelig dat er gezegd wordt: “Ik ken u niet.” Au. 

Maar we mogen ervan uitgaan, dat dit verhaal niet echt gaat over slimme 

mensen die winnen en domme mensen die pech hebben.  

Alle tien de meisjes wachten. Alle tien vallen zij in slaap. Niemand wordt 

afgerekend op vermoeidheid of onvolmaaktheid. 
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Het verschil zit eigenlijk maar op één plek: de olie. 

Wat als we daar symbolisch naar kijken? Die olie staat niet voor prestaties. En 

ook niet voor gehoorzaam zijn. De olie kunnen we zien als symbool voor wat je 

niet op het laatste moment nog even kunt regelen. Voor aandacht. Voor innerlijke 

verbinding. Voor een geleefd, doorleefd contact met God — dat niet maakbaar is, 

maar langzaam groeit. Soms misschien bijna ongemerkt. Of pas na jaren. En dat 

wij, aarzelend en zoekend, toeschrijven aan de werking van de Heilige Geest. 

Dat kun je niet lenen. Niet nog even kopen midden in de nacht. Niet snel nog 

organiseren als het moment daar is. Het is iets wat rijpt — langzaam — doordat 

je er tijd en zorg aan geeft. 

De verstandigen zijn niet beter dan de dwazen. Ze hebben niet alles onder 

controle, maar ze hebben iets laten rijpen.  

Ze hebben ruimte gemaakt — en misschien is dát al alles. Ruimte waarin iets kon 

groeien dat zij niet zelf hoefden te beheersen. Ruimte waarin de Heilige Geest kon 

werken, kon voeden. 

En de deur die voor de dommen dicht blijft, hoeven we niet als straf op te vatten. 

De vraag hoeft niet te zijn: word ik geweigerd? 

Maar: ben ik innerlijk zover dat ik door die deur kan gaan? Ken ik Christus? Ken 

ik het innerlijke Licht dat mij tegemoetkomt? Dat mij roept, dat mij komt 

ophalen? 

Hoe brandt mijn lamp? 

Het evangelie zegt niet: wees bang. Het zegt: wees wakker. Zorg voor olie voor je 

lamp. Niet fel. Niet perfect. Maar wel echt. 

De voorvastentijd gaat zo gezien niet over vasten, maar over voeding. Over tijd 

maken om onze olie bij te vullen. Over luisteren naar wat ons van binnenuit 

wijsheid brengt.  

Het evangelie nodigt ons niet uit om te presteren, maar om wakker te blijven. 

Wakker voor de vraag: wat houdt mijn lamp brandend? 

Amen. 

 

Na de overweging:  
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C. En nu zij God de Vader, God  de 

Zoon en God de Heilige Geest, Drie 

Personen in één God, alle eer, kracht, 

majesteit, macht en heerschappij, nu en 

in alle eeuwigheid. G. Amen. 

 

De 2e wieroking. 

 

 

Het Lavabo, de handwassing:  

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg van de Mis, het 

lezen van de 

Collectegebeden: 
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De elevatie van het allerheiligst Sacrament. De grote hostie is in een 

eerdere mis door de priester geconsacreerd. In de Diakenmis vindt 

geen consecratie 

plaats, die 

handeling is 

voorbehouden aan 

de priester. 

 

 

Na de “Vrede groet” wordt gemeente 

uitgenodigd:  

 

C.  Komt allen nader, + gij die wenst deel 

te hebben aan het Lichaam van Christus 

en ontvangt dit allerheiligst Sacrament. 
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Hieruit volgt, dat de communie-

uitreiking plaatsvindt in één 

gedaante, namelijk alleen het 

brood. 

 

C. Het + Lichaam van Christus 

beware u ten eeuwigen leven. 

 

Aan het einde van de viering 

vraagt de diaken om de zegen voor ons 

allemaal: 

C. De  genade van Christus, en de liefde 

van God en de gemeenschap van de Heilige 

Geest zij met ons allen, in der eeuwigheid. 

 

 

 

Dan sluiten we dienst af met een gezang: 

 

Ω  
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Dienstrooster/kerkkalender 

Het actuele dienstenrooster kunt u terugvinden op onze website onder: 

https://arnhem.vkk.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directe toegang via: https://arnhem.vkk.nl/diensten/ 

https://arnhem.vkk.nl/
https://arnhem.vkk.nl/diensten/
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Kerkkalender 
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